
 

 

Met stil verdriet nemen wij afscheid van 

 
Mevrouw 

 

Lieke De Medts 
 

 

Weduwe van Jan Van den Bossche (ⴕ 2007) 

 

 

Geboren te Lebbeke op 20 maart 1924  
en overleden in WZC Gildentuin 

te Malderen op 12 juli 2024. 
 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid  

te nemen tijdens de uitvaartliturgie van Lieke 

in de parochiekerk van Sint-Amandus te Malderen  

OP DONDERDAG 18 JULI 2024 OM 10 UUR. 

 

Samenkomst en laatste groet achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur. 

 

Gevolgd door de bijplaatsing in het familiegraf 

op de begraafplaats te Malderen.  

 

Gedachtenisviering op zondag 8 september 2024 om 10 uur. 

 

De familie biedt u de gelegenheid Lieke een laatste groet te brengen  

in uitvaartcentrum Annaert, Handelsstraat 85 te Malderen  

op dinsdag 16 juli 2024 van 18 tot 19 uur. 

 

 
 

Dit melden u met diepe droefheid:  

 
Eveline en Luc Van den Bossche – Hermans  

 Joachim Hermans  

  Ona  

 Goedele en Robbie Hermans – April  

  Andreas en Nicolas  

Theo en Magda Van den Bossche – Vranckaert  

 Isabelle en Jan Van den Bossche – Van Mulders  

  Maurit  

 

  haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen  

 

haar neven en nichten. 

 

De families De Medts, Van den Bossche, Hermans en Schellemans.  

 

 

Met dank aan Dr. Vergaelen, het personeel van WZC Gildentuin  

te Malderen en iedereen die Lieke met liefde heeft omringd. 

 
 

 
 

 
Rouwadres: Familie De Medts – Van Den Bossche  

p/a uitvaartcentrum Annaert  
 
 
 
 

                               Uitvaartverzorging – Malderen – 052 34 26 00 
  mogelijkheid tot condoleren: www.uitvaartenannaert.be 

 

http://www.uitvaartenannaert.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blinkende ogen, een liefdevolle glimlach.  

Zorgzaam, sterk en toch vol warmte.  

Een ster aan de hemel.  

Een ster in ons hart, voor altijd. 

 

 

 

 

 

Lieke De Medts  

 

1924 – 2024 
 


