
 

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij  
zijn lieve aandacht voor de daagse dingen  
die door zijn hoofd en door zijn vingers gingen  
en alles wat hij was voor u en mij.  

 
Met stil verdriet nemen wij afscheid van 

 

De heer 

 

Boudewijn Saerens 
 

Weduwnaar van Linda Van den Bossche (ⴕ 1994) 

Partner van Frieda Hellinckx  

 

Geboren te Brussegem op 24 oktober 1957 en omringd door  
zijn familie zachtjes ingeslapen te Meuzegem op 14 juni 2024. 

 

 

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid  

te nemen van Boudewijn tijdens de uitvaartliturgie  

in de parochiekerk van Sint-Laurentius te Wolvertem  

OP ZATERDAG 22 JUNI 2024 OM 10 UUR. 
 

 

Samenkomst en laatste groet achteraan in de kerk vanaf 9.30 uur. 
 

 

Gevolgd door de bijplaatsing in het familiegraf 

op de begraafplaats te Meuzegem.  
 

 

De familie biedt u de gelegenheid Boudewijn een laatste groet te brengen  

in uitvaartcentrum Annaert, Handelsstraat 85 te Malderen  

op donderdag 20 juni 2024 van 18 tot 19 uur. 

 
 

 

Melden u met diepe droefheid:  

 

Frieda Hellinkcx  

  zijn partner 

 

Dieter en Ines Saerens – Wollaert  

 Tristan en Marcel  

Jeroen en Ellen Saerens – Kiekens  

 Milou, Gaston en Charlie  

Niels en Sofie De Backer – De Buyser  

 Roos  

Jana en Thijs De Backer – Brusselmans  

  zijn kinderen en kleinkinderen 

 

 

 

Delen mee in het verdriet:  

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten, 

de familie Van den Bossche en aanverwanten. 
 

 

 

Bijzondere dank aan:  

zijn huisarts Dr. Lambot,  

het personeel van UZ Leuven,  

thuisverpleger Steven Van Malderen, 

palliatief verpleegteam Omega,  

iedereen die Boudewijn met genegenheid heeft omringd. 

 
 

 
 

Rouwadres: Familie Boudewijn Saerens p/a uitvaartcentrum Annaert  
 
 
 

                               Uitvaartverzorging – Malderen – 052 34 26 00 
  mogelijkheid tot condoleren: www.uitvaartenannaert.be 

 

http://www.uitvaartenannaert.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altijd vriendelijk,  

eerlijk en bescheiden,  

zo blijf je voor altijd in ons hart. 

 


